
 Het gesproken woord    
  

   Het gesproken woord is ons meest effectieve propagandamiddel om te over-

tuigen en te bekeren.  Bij voorkeur face-to-face.  En één-op-één.   

   Stem uw aanpak af op uw publiek!  Concentreer je op zijn primaire zorgen.  Niet 

uw eigen ideologische voorkeuren.  

   Folders, affiches, stickers enz. moeten 

zelfs niet proberen "uitleg te geven" of 

"over te halen".  Hun doel is de 

aandacht te trekken, belangstelling te 

wekken en inlichtingen te verkrijgen.  

Hetzij schriftelijke vragen, hetzij 

internetverkeer.   

   Het hakenkruis is uiterst effectief!  

   Periodieken zijn in de eerste plaats 

gericht op bestaande sympathisanten en 

aanhangers.  Hun voornaamste doel is 

niet zozeer "onderwijs", maar veeleer 

het omzetten van algemene instemming 

in concrete steun.   

  

Beton ondersteuning 

is gelijk aan 

Activisme, werk of geld 
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   "Morele steun" alleen is gewoon niet genoeg! 

   Boeken dienen het onderwijs!  Daarom geven wij honderden boeken uit in meer 

dan een dozijn talen. 

   Helaas heeft de opkomst van het internet de traditionele media verzwakt.   

   Internet heeft andere communicatiemiddelen echter niet vervangen!   

   Het internet is een waardevol instrument.  Maar het is geen universeel 

geneesmiddel.   

   Stel je het volgende scenario voor: 

  

Twintig mannen komen samen om een huis te bouwen.  Iedereen brengt een zaag 

mee.  Niemand brengt een hamer mee. Op de vraag waarom hij geen hamer heeft 

meegebracht, geeft iedereen hetzelfde antwoord: "Een hamer is ruw en ouderwets.  

Een zaag is hightech en modern!" 

  

   Dit is wat er maar al te vaak gebeurt.  Een te grote afhankelijkheid van het 

Internet schaadt de beweging.  Net zoals het ontbreken van een hamer de bouw 

van het huis in het bovenstaande scenario verhindert. 

  

   Hou je propaganda gereedschapskist volledig gevuld met al het gereedschap.  En 

gebruik elk gereedschap op de juiste manier. 

  

   Onthoud dit: 

  

De echte wereld is belangrijker dan de virtuele wereld! 

  

Gerhard Lauck    



De Odessy van Fred 
  

Deel zes 

Betrekkingen met de Gemeenschap 
  

Dit soort faciliteit heeft een bekwame Community Relations Director nodig! 

  

Vooral in een landelijke provincie met een kleine bevolking.   

  

Iedereen kent iedereen.  Of kent tenminste iemand die dat doet.  Geruchten 

verspreiden zich snel. 

  

Contact tussen het personeel en de plaatselijke bevolking is geen probleem.  

(Tenzij iemand te veel gedronken heeft en bepaalde liedjes begint te zingen). 

  

Maar "gasten" zijn vaak nogal "excentriek".  Soms trekken ze ongewenste 

aandacht.   

  

Daarom worden hun bezoeken aan de stad nauwlettend in de gaten gehouden.  

Getraind personeel begeleidt hen.  Doen alsof ze bezorgde familieleden zijn.  Of 

vrienden van de familie.   

  

Vuurwapens zijn niet nodig.  Sommige van het personeel - mannen en vrouwen - 

zijn groot en atletisch! 

  

Gelukkig zijn de meeste incidenten meer amusant dan schadelijk. 

  

Op een keer werd de oude heer gescheiden van zijn metgezel.  Hij dwaalde af naar 

een bijeenkomst van vooraanstaande burgers.   Deze aardige mensen negeerden 

hem gewoon.  (De latere brief van hun advocaat was slechts een formaliteit.)    

  

Een andere keer probeerde hij een advertentie in de plaatselijke krant te plaatsen.  

De redacteur weigerde.  (Geen brief van een advocaat deze keer.) 

  



Een groep "bezorgde burgers" besloot zelfs "verdachte activiteiten te 

onderzoeken".  Niet verrassend, dit "onderzoek" was een hilarische klucht.  (Geen 

advocatenbrief. Maar misschien een nominatie voor beste onbedoelde komedie!)   

  

  

Je kent het oude gezegde: 

  

De waarheid is vreemder dan fictie! 




